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Als je buiten gaat schilderen, is het wel even slikken. Je wordt overweldigd door wat je ziet: al die vormen,
al die kleuren. Niet te vergeten het licht dat elk uur van de dag anders is. Maar met de aanwijzingen van
docente Jenny Helder staat iedereen versteld van zichzelf. Elk schilderij is anders, ook al is het onderwerp
hetzelfde. Ander formaat, ander materiaal, andere ondergrond. Grote kwast, kleine kwast. Waarom rotsen
niet eens rood schilderen? Of gras blauw? Weglaten wat je niet bevalt. Alles mag. Jij bent de baas over je
eigen schilderij en daar heeft Jenny geen enkel probleem mee.




