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SCHILDEREN APRIL 2014

Dit was de tiende schilderweek. Zowaar
een gebeurtenis om trots op te zijn. We
hebben Jenny Helder blij kunnen maken
met een boek over vrouwelijke Portuge-
se schilders.

Met de cursisten (allemaal oude beken-
den) zijn we een ochtend gaan bloem-
schikken. Erg leuk om te doen en voor
herhaling vatbaar.

De week was weer helemaal geweldig.
Eén dag een beetje nat zo nu en dan,
maar dat was aan de schilderijen niet af
te zien. Een paar dagdelen hebben we
gezelschap gehad van John, een Engels-
man hier uit de buurt.

Het is en blijft een heerlijke bezigheid,
zo buiten schilderen.




