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Allemaal oude bekenden deze keer. Allemaal
trouwe cursisten die zeker eenmaal per jaar een
week komen schilderen op de berg.

We zijn het land niet af geweest.

Er is hier ook genoeg te schilderen: een stapel
hout; een stuk van een ruine; eucalyptusstam-
men; Sofie. Daarnaast hebben we oma van
Café Craca bereid gevonden te poseren. Zo
moeilijk, portretschilderen.

De aanwijzingen van Jenny Helder waren dan
ook weer meer dan welkom. 'Een gezicht heeft
gewoon een bovenkant, een onderkant en een
Zijkant. Het helpt als je door je oogharen kijkt.
Wat ver van je vandaan is, is vaag. Meten met
je potlood en schilderen wat je ziet.”

Ja ja. Simpel toch?




