
 

April 2017, heerlijk zonnig weer. Soms 
zelfs een beetje te warm, zoals toen we 
naar de vissershaven in Vila Nova de 
Milfontes zijn geweest. En de laatste dag 
een zeer krachtige wind, zoals dat in 
vaktermen heet. We moesten zelfs binnen 
bbq´en.  

Dag 1, zoals gebruikelijk, start rondom 
Casarão Velho, met koffie en een praatje 
van Jenny Helder. Om er weer een beetje 
in te komen en te wennen aan het weidse 
uitzicht en het buitenschilderen. Dag 2 
ook bij Casarão Velho, met een nieuw 
onderwerp: het stuwmeer. Met de 
weerspiegeling van de bomen in het 
water. Dag 3 de ruïnes en de gigantische 
kurkeik. Dag 4 Carvalhal. Dag 5 
Vissershaven van Vila Nova de Milfontes. 
Dag 6 Schilderijen afmaken en aan het 
eind van de middag de expositie. Omdat 
het zo waait, bij Lies binnen. Dag 7 Jenny 
Helder heeft een heel vroege vlucht. 
Vrijdag gaan pas de eerste cursisten weg. 
En zondag de laatse. Die hebben er nog 
een beetje vakantie aan vastgeplakt. 


