
 

Oktober 2015, lekker schildertemperatuurtje. Beetje grijs. Klein clubje. De productie is er niet minder om. Veel verder dan Monte do Casarão komen we niet, deze week. We 
kiezen voor het comfort: een tafel, een lekkere stoel, uit de wind, wc bij de hand. Dat is geen enkel probleem natuurlijk, schilderonderwerpen genoeg. Dag 1 rond Casa Basta. 
Het is altijd weer even inkomen zo´n eerste dag. Het duurt wel een uurtje voor iedereen zijn onderwerp gevonden heeft en verf en kwasten heeft uitgestald en bezig is. Maar 
goed, tijd zat. Het is ook een beetje vakantie. We hebben de hele week nog voor ons. Dag 2 Casarão Novo. Er zit wat regen in de lucht, dus mocht ie inderdaad komen, dan is 
het wel zo handig als je niet ineens naar binnen hoeft.  Dag 3 staat in het teken van het portretschilderen. We hebben geweldige modellen die urenlang stilzitten: mijn zwager 
en de echtgenoot van een van de deelnemers. Complimenten heren, het is niet makkelijk om je niet te bewegen. Dag 4 weer Casa Basta. We storten ons op de eucalyptussen. 
Dag 5 op het terras van de caravan van mijn schoonzus, met een schitterend uitzicht op Borralheira, vroeger een ontmoetingsplek voor alle landarbeiders die hier aan het 
werk waren, nu wat ruïnes waar een keuterboertje zijn nering heeft. Dag 6 schilderijen afmaken en aan het eind van de middag de expositie. In Casa Basta. De schilderweek is 
weer voorbij.   


