
 

Oktober 2016, heerlijk weer, alleen de 
laatste dag moest een trui worden 
aangetrokken.  

Dag 1, zoals gebruikelijk, start rondom 
Casarão Velho, met koffie en een praatje 
van Jenny Helder. Om te wennen aan het 
weidse uitzicht en het buitenschilderen. Je 
wordt overweldigd door wat je allemaal 
ziet. En hoe moet je dat op papier 
krijgen? Iedereen koos voor een plek bij 
het zwembad. Fijn voor Jenny. Die loopt 
meestal heel wat af. Dag 2 in de 
boomgaard. Met uiteraard koffie van Lies. 
Dag 3 deed iedereen het wat rustig aan. 
Lekker zwemmen, boekje lezen, beetje 
wandelen. Dag 4 naar het strand, naar 
Carvalhal. Dag 5 was het weggetje nar de 
oude waterput onderwerp. Met aan het 
eind van de dag de bbq. Dag 6 stond in 
het teken van schilderijen afmaken en aan 
het eind van de middag de expositie ofwel 
vernissage, zoals de deelnemers het 
noemden. Dag 7 moet iedereen heel 
vroeg op in verband met een heel vroege 
vlucht. Transavia heeft de vluchttijden 
veranderd. Heel irritant. Alle andere keren 
kon iedereen aan het eind van de dag 
weg. Gelukkig deed het geen afbreuk aan 
het schilderplezier en de stemming van de 
deelnemers. 


