
 

April 2016, wat frisjes deze keer. Dag 1, zoals gebruikelijk, start 
rondom Casarão Velho, met koffie en een praatje van Jenny Helder. 
Om er weer een beetje in te komen en te wennen aan het weidse 
uitzicht en het buitenschilderen. Dag 2 Carvalhal. Dag 3 de boomgaard. 
Dag 4 dagje vrij. Het was marktdag. Dag 5 op het weggetje naar de 
oude waterput, uit de wind. Dag 6 de kust bij Zambujeira. Dag 7 
natuurlijk de expositie. En het afscheid. 

Voor oud-cursisten herkenbaar. Met bekende plekken. Die altijd weer 
voor een uitdaging zorgen. 


