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In Sao Teoténio aan de kust
in de Alentejo ben ik op
bezoek op Monte do Casarao
waar Wynand, Nel en Lies
midden in de natuur zes
vakantiehuizen verhuren.

Ik ga bij Wynand en Nel op
zoek naar de mens achter de
ondememer.

Altijd al ondememer willen
worden?

“Nee, en nee’, zeggen zowel Wynand als
Nel direct. Wynand: “Ik heb altijd voor de
overheid gewerkt en heb er nooit aan
gedachtvoor mezelf te beginnen. Echter,
op een gegeven moment kwamen er
zoveel veranderingen bij mijn werk als
directeur arbeidsvoorziening kijken dat
ik dacht, en nou ben ik er klaar mee, dit
zijn veranderingen die ik niet wil."

Hier terecht gekomen

“Wij zijn hiernaar toegekomen om onze zoon te bezoeken, we
kenden Portugal eigenlijk helemaal niet. We zijn hier 2 of 3 keer op
vakantie geweest. We hebben hier toen ook rondgereden en dat
beviel ons geweldig. Niet zo ver hiervandaan hebben we een aantal
keren een huisje gehuurd. Op een late novemberavond zitten we
achter ons huisje met een glas lokale wijn in de hand en zegt Nel:
hier kan ik wel oud worden. Toen keken we elkaar aan en zei ik: laten
we eens kijken of dat kan”, lacht Wynand.

Avontuur

“Nee, het was geen avontuur, zo zagen we dat niet’, zegt Nel
“Achteraf denk ik dat we gewoon ons hart gevolgd hebben”, vervolgt
Wynand. “We hebben nooit een marktonderzoek gedaan. We
hebben gewoon gedacht dat als wij het leuk vinden, anderen het vast
ook leuk vinden.”

Naar Portugal

“Eigenlijk via onze zoon. Die had net het surfen ontdekt en wilde dat
met zijn studie combineren. Binnen Europa bleek Lissabon de meest
geschikte plek. In die tijd zijn we hem gaan opzoeken en daar hebben
we toen ook die vakanties aan geplakt.”

Logische stap

“Nou, niet echt eigenlijk. We ontdekten door onze zoon het land. We
werden verliefd op de Alentejo, op de mensen, het weer, de natuur,
de vrijheid... Het leek ons geweldig om hier iets te beginnen waarmee
we in ons levensonderhoud konden voorzien. We zijn 2 jaar later,
na de nodige voorbereidingen en pas toen alle huizen klaar waren,
hiernaartoe verhuisd. Ver weg van iedereen, midden in de natuur,
zonder ook maar enige nutsvoorziening.”
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Was je daarop voorbereid?

“Ja hoor”, zegt Wynand, “zeker in gedachten. Hoe dat precies ging
uitpakken, wisten we niet en we zijn wel degelijk tegen diverse
verrassingen en problemen aangelopen. Heel wat mensen hebben
gezegd, wat dapper van jullie, maar dat is het helemaal niet. Als je
eenmaal die eerste stap hebt gezet, dan kun je gewoon niet meer
terug. En we hebben geluk gehad dat we voor de crisis in 2007 alles
klaar hadden en met de exploitatie konden beginnen. Daar kunnen
we nu van leven. Dat we er niet rijk van zouden worden wisten
we, maar we hebben wel een rijk leven. Nel vult aan: “De primaire
arbeidsvoorwaarden zijn niet zo best maar de secundaire zijn des te
beter!”

Bijzondere kenmerken van je bedrijf

“Toen we toestemming gingen vragen voor de bouw van onze 6
huisjes zei de burgemeester: reken er maar niet op dat we de weg naar
jouw grondstuk gaan verharden. Nou, zei ik, dat is mooi dan, want
dat is juist een onderdeel van ons product. O, zei de burgemeester
lachend, je bent de eerste ondernemer die daar geen problemen
mee heeft. Nee, zei ik toen, die zandweg hoort er gewoon bij. De
overgang is anders niet groot genoeg voor onze gasten.” Nel vertelt:
“Je komt hier tenslotte in een andere wereld. Er is niemand, je hoort
niets. We produceren onze eigen stroom, we pompen ons eigen
water op. De huizen zijn eenvoudig maar zeer comfortabel, met
telefoon, tv en internet. Het zijn typische huizen die qua uitstraling
hier helemaal in de streek passen.”

Ondememen in Portugal

Volgens Wynand zijn er best veel overeenkomsten. “Het zijn meer
de tussenpersonen, adviseurs zoals boekhouders en accountants,
die allemaal zo moeilijk doen. Op een gegeven moment ben ik
zelf naar de belastingdienst gestapt en heb daar een goede relatie
opgebouwd en goede afspraken met de inspectie kunnen maken.
Toen ze de eerste keer alles kwamen controleren werd alles meteen
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goedgekeurd. Ze hadden in de gaten dat wij van goede wil zijn. De
regelgeving op zich verschilt niet veel van de Nederlandse.”

Is er wel verschil met ondememen in Nederland?

“Het grootste verschil hier zijn de wetten de je afhankelijk maken van
tussenpersonen. Bijvoorbeeld, wij produceren hier elektriciteit voor
6 huizen. Daarvoor moesten we een ingenieur inschakelen die op
basis van de wet het recht heeft jou te adviseren. Maar binnen 10
minuten hadden we al discussie over de zwaarte van het netwerk.
Ons netwerk is 35 kilowatt en meer hebben we niet nodig. Maar hij
wilde dat opschroeven naar 85 kilowatt en dat wilde ik natuurlijk niet.
Dat kost me veel te veel geld. Toen zei ik na een tijdje bakkeleien:
laat maar, ik zoek wel een ander. Waarop hij zei: wacht even, ik ben
de ingenieur. U heeft mij al aangemeld bij economische zaken en
komt dus niet van mij af. Toen werd ik echt pissig en heb meteen
de verantwoordelijke inspecteur van het ministerie gebeld en die
zei: geef me die man maar even aan de lijn. Wij konden horen hoe
zijn ‘oren werden gewassen’. Maar ja, wij doen dat dan, maar een
Portugees zou dat wel uit zijn hoofd laten. Dat vind ik hetingewikkelde
hier, dat je dus moet dealen met tussenpersonen die volgens de wet
gemachtigd zijn om jou te controleren.”

Aanpassen

“De eerste 3 maanden heb ik problemen gehad met het tempo
hier”, vertelt Wynand. “Dan ging ik om 9 uur in de ochtend naar een
kantoor van de gemeente en stond daar een man of 30 te wachten.
Eerst erachter zien te komen wie de laatste is en dan ook maar
wachten. Dan is het 12 uur en gaan ze dicht en mag je om 14 uur
weer aanschuiven. Dan houden ze wel in de gaten dat je vooraan
komt. Maar toch, die hele dag heb je eigenlijk niets gedaan.

Na 3 maanden was ik dat redelijk zat en toen heb ik eens goed in de
spiegel gekeken: 'Waarom zit je hier nou eigenlijk? Je zit hier toch
omdat je het tempo in Nederland verschrikkelijk vond en je ziet dat
het hier allemaal veel rustiger is? Waarom maak je je dan eigenlijk zo
druk?’ Vanaf dat moment heb ik gedacht, het is zoals het is en wat
vandaag niet af komt, komt morgen wel af en als het morgen niet
af komt, dan maar weer de dag erna. Daar moeten we niet meer
moeilijk over doen. En dat helpt.”

Eerste gast

“Onze eerste gasten hadden geboekt toen wij nog in Nederland
woonden. Die hadden ons verhaal in het plaatselijke krantje gelezen
en die zijn die zomer geweest. En nou komt het leuke. Diezelfde
gasten zijn dit jaar voor de 19e keer geweest. Die komen dus 2 keer
perjaar. Ja”, vult Wynand aan, “45% van onze gasten zijn terugkerende
gasten”.

Belangrijkste bezigheid

“Nou”, zegt Nel lachend, “lekker hier zitten.” ledereen lacht, waarna
Wynand aanvult: “De
administratie en de
boekingen bijhouden,
dat vormt al gauw
de helft van mijn
activiteiten. Daarnaast
ben ik ook wel een
uur per dag bezig
met de technische
voorzieningen.  De
boekingen doen wij
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zelf. Niet zozeer omdat Booking.com zo duur is, maar je bent je eigen
website kwijt”, vertelt Wynand. “Als je dan bij Google invult ‘Monte de
Casarao’ kom je bij Booking.com uit en niet bij onze website. En dat
wil ik absoluut niet.”

Marketing

“Nel heeft ons eigen merk ontwikkeld: ‘je eigen berg’. ledere week
hebben we een kleine advertentie in de Volkskrant met alleen maar
www jeeigenberg.nl. Van onze boekingen komt 90% rechtstreeks via
onze website. Die doen we ook helemaal in eigen beheer.”

Hoe staan jullie bekend bij je gasten?

“Nou”, zegt Wynand lachend, “als ik al eens een slechte dag heb, lees
ik even in ons gastenboek en kan ik er weer tegenaan.”

“Ja”, wult Nel aan, “wij hebben met veel gasten een hechte band. Het
is niet alleen maar een praatje of een kop koffie. Mensen storten
ook hun hart bij ons uit. We eten over en weer bij elkaar, als dat zo
uitkomt. De benadering is heel persoonlijk.”

Wynand vult weer aan: “Waar we helemaal niet op voorbereid waren,
is dat we veel gezinnen met kinderen krijgen, ook met pubers. We
hadden juist veel meer leeftijdgenoten verwacht. Sommige ouders
zeggen weleens tegen mij: ‘Hier zijn we weer een gezin, er is weinig
afleiding van allerlei dingen die moeten. Hier overleggen we weer
met elkaar wat we gezamenlijk zullen gaan doen. Je moet hier zelfs
extra betalen voor internet en dat is best bijzonder.” 40% van onze
klanten wil ook helemaal geen internet. Dat is inmiddels een eigen
kwaliteit voor ons als merk.”

Toekomst

“We gaan nog een ‘monkey trail’ aanleggen voor de kinderen. Daar
kunnen ze zich dan helemaal op uitleven met touwklimmen en over
boomstammen klimmen en zo. Ook gaan we meer zonnepanelen
aanleggen. Verder zijn we sinds een jaar lid van Green Key en daar
moeten we onszelf sowieso ieder jaar een doel voor stellen. We
hebben ook net een Garmin voor wandelingen in de omgeving
aangeschaft. Je hoort het wel, plannen genoeg.”

Wakker liggen

“Nou, niet echt...”, zegt Nel. “Soms denk ik weleens aan de toekomst
als we misschien niet meer zo fit zijn. Je kunt hier nou niet echt
gemakkelijk met een rollator uit de weg.”

Advies naar beginnende ondermemers

Nel zegt meteen: “Je moet je goed voorbereiden. Probeer je goed in
te lezen en verrassingen... ja, die komen toch wel op je pad.”
“Financieel realistisch zijn", zegt Wynand. “Wij hebben weleens
klanten die zeggen dat ze ook zoiets willen. Dan vraag ik altijd, hoe
denk je dit te gaan financieren, en dan hebben ze geen idee. En ook
wat betreft exploitatie, hier is een bezettingsgraad van 50% - zeker
de eerste jaren - niet haalbaar. Dus, houd een realistische kijk op je
onderneming.” [l

Joost Rombouts
voorzitter NCA Ondernemersclub
Mobiel: 919 493 558
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