
 

April 2016 De VKA is weer op bezoek. Een 
aantal leden met man, Afra met dochter. 
Jenny is na de reguliere schilderweek 
gebleven. Echtgenoot Giel is zelfs hiernaar toe 
gekomen en samen hebben ze een heerlijke 
week vakantie gehad.  
Woensdagavond ontvangst met abóbora soep.  
Donderdag schilderen op Monte do Casarão.  
Vrijdag zijn ruïnes het onderwerp. Het is koud, 
het waait en het gaat zelfs een beetje 
regenen, dus na de lunch wordt er binnen 
geschilderd.  
Zaterdag gaat iedereen zijn eigen gang. 
Sommigen gaan schilderen, anderen 
wandelen. Hilleke is jarig en zij gaat met 
echtgenoot Dick op stap.  
Zondag gaan we naar Carvalhal, altijd een 
dankbare schilderplek. De zee, de kliffen. De 
mannen lopen een stuk van de Trilho dos 
Pescadores, de Vissersroute, maar zijn weer 
op tijd terug voor de nabespreking. 
En dan maandag, al weer de laatste dag. 
Expositie, lunch, vertrek. Dag lieve allemaal, 
tot de volgende keer! 


