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KEIZERSAMANIET 
 
Mijn paddenstoelenman is weer geweest. Vijf 
dagen lang hebben Edwin Florès en ik padden-
stoelen gezocht, gevonden en geplukt. Hier, op 
Monte do Casarão. Heel bijzonder. Door zijn 
wijze lessen heb ik vier soorten aan mijn lijstje 
Eetbaar toe kunnen voegen. Ik zit inmiddels op 
twaalf. 
Tot Edwin´s grote verdriet hebben we geen kei-
zersamaniet gevonden, een paddenstoel die qua 
smaak wedijvert met de truffel, maar die niet in 
het noorden van Europa voorkomt. Drie weken 
eerder had ik een paar exemplaren gevonden, 
vlakbij het oude tuintje. Inderdaad: een heerlij-
ke paddenstoel! Een keizer waardig! Volgend 
jaar wellicht, Edwin! 

Voor het zover is, moet ik nog wel aan de bak. 
Ik heb zijn Jaaropleiding Wilde Eetbare en Medi-
cinale Paddenstoelen gekregen. Elke week een 
nieuwe les. Ook iets voor u misschien?  
Anders gewoon een dagje paddenstoelen zoeken 
met Edwin in Nederland? Alle info daarover vindt 
u op Casa Foresta, Thuis in de Eetbare Natuur, 
zoals de slogan luidt. 
 
 
LITHIUM MET EEN STAARTJE 
 
In nieuwsbrief 62 schreef ik over lithium, het 
witte goud. Europa wil zijn eigen lithium hebben 
en Portugal heeft heel veel. Maar daarover is nu 
de pleur uitgebroken. Gesjoemel met conces-
sies, bevoordelen van Portugese bedrijven, om-
koping en illegaal geld. De linkse premier 
António Costa is opgestapt omdat hij daarbij 
betrokken zou zijn. Later bleek dat het om ene 
Jorge Costa ging, maar de premier wilde niet op 
zijn besluit terugkomen. De naam Costa was 
besmet. 
In maart zijn er verkiezingen. De rechts-
populisten zijn ook hier sterk in opkomst.  
Eigen volk eerst. Chega gooit hoge ogen, de 
partij van André Ventura. CHEGA: GENOEG.  
Dat zegt genoeg. 
 

Rest mij nog u heel goede kerstdagen te wensen 
en het allerbeste voor 2024.  
 
Tot volgend jaar. Liefs, 

HET KERSTDINER 
 
Vroeger aten wij konijn met kerst. Mijn vader 
won altijd een konijn met de bridgedrive op 
zijn werk. Ik wilde geen konijn, dus voor mij 
was er een gehaktbal. Later zijn we overge-
stapt op fondue bourguignonne met biefstuk 
en varkenshaas in zo´n spetterpannetje.  
We fonduen nog steeds met kerst. De tafel is 
gedekt met het servies van Wynand´s ouders. 
Het heeft een gouden randje, wat betekent dat 
het met de hand moet worden afgewassen. 
Maar dat doen we graag, zo één keer per jaar.  

In Portugal staat er op kerstavond traditiege-
trouw bacalhau op tafel. Klipvis.  
Al sinds de 15e eeuw, met de ontdekking van 
New Foundland waar enorm veel kabeljauw in 
zee zat, eten de Portugezen bacalhau, de gezou-
ten en gedroogde kabeljauw. Ze zijn er verzot op. 
En niet alleen op kerstavond. Jaarlijks ging er 
zo´n 70.000 ton bacalhau door. Het was dit jaar 
iets minder. Kleinere vangst en hogere productie-
kosten hebben de prijs opgedreven. Maar kerst-
avond is nog steeds goed voor 5.000 ton.  
Er zijn honderden verschillende manieren voor de 
bereiding. Elke dag kun je een andere bacal-
hauschotel op tafel zetten. 
Bacalhau com natas springt er wat mij betreft uit. 
Moet u ook maar eens proberen. Erg lekker. 
 
 
SCHILDEREN OP DE BERG 
 
In de eerder verschenen nieuwsbrieven is de 
schilderweek nog nooit een onderwerp geweest. 
En dat terwijl we al 27 keer een schilderweek op 
Monte do Casarão hebben georganiseerd.  
Wat in 2008 begon als probeerseltje met Jenny 
Helder, docent bij mijn toenmalige schilderclub 
in Almere, is uitgegroeid tot een halfjaarlijks 
terugkerend evenement. Jenny heeft 22 keer 
de schilderweken begeleid. Daarna, in 2020, 
kwam Margot Verhoeven.  
Hier schilderen, zo in de natuur en aan zee 
met bijna altijd de zon en ´s avonds lekker 
eten, is elke keer weer een feestje. En als er in 
de buurt iets te zien of te beleven valt, pakken 
we dat mee. Een bijeenkomst ter herdenking 
van Amália Rodrigues, een optreden van de 
Grupos Corais, een processie ter ere van Santa 
Barbara, een bezoek aan de zigeunermarkt: ge-
woon voor de lol of ter inspiratie. 
We hebben er nu iets nieuws bij. De cursisten 

zijn de laatste keer meegegaan naar mijn 
koorrepetitie. Wij zingen, zij schilderen. Ieder-
een blij. Voor herhaling vatbaar! Zeker weten! 

 

www.jeeigenberg.nl 
www.montedocasarao.com 

 
info@montedocasarao.com 

 
www.youtube.com/watch?

v=4h82mYBohfc 

22 december 2023, 19° 
In de zon 32,5° 

 
Schilderweken 2024 

 
Voorjaar:  

van 10 april tot 17 aprl 
 

Najaar:  
van 2 tot 9 oktober. 

 
Meer info op de homepagina van 

de website bij Wat te doen 


