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Een muizenval dan maar. Een kooitje met een 
deurtje. En een tomaat. 
Dat werkte. We hebben de muis een kilometer 
verderop vrijgelaten. De drie jongen die we von-

den, hebben we buiten gezet. Voer voor andere 
beestjes. Niet erg aardig misschien, maar ik wist 
het even niet. 
 
 
KOFFIE 
 
In alle huizen staat sinds kort een handkoffie-
malertje. En er staat een zakje koffiebonen. 
Koffiebonen die we via onze buurman Lennart 
Clerkx, ceo van This Side Up, hebben kunnen 
kopen.  
This Side Up is niet zomaar een koffie-importeur. 
Zij fungeert als agent van de koffieboer, de good 
middle man, en probeert koffieboeren en koffie-
branders van 14 landen over de hele wereld met 
elkaar in contact te brengen. Van laagbetaalde 
dwangarbeid wordt het beroep van koffieboer iets 
om trots op te zijn, met ruimte voor innovatieve en 
creatieve ideeën, met eerlijke prijzen en - wat 
naadloos bij ons past - respect voor de natuur, 
voor bodem en ecosystemen. 

Ons koffiebonen-project mag geslaagd worden 
genoemd.  Sommige gasten nemen zelfs de bo-
nen mee naar huis. Binnenkort zijn ze online te 
koop. Ik laat u weten wanneer. Geniet ervan! 
 
 
DE ZWAVELZWAM 
 
Gisteren stond er 
zwavelzwam op het 
menu. Twee dagen 
geleden gevonden 
op een eucalyptus-
stronk. 30 cm lang, 
10 cm hoog, 20 cm 
diep, 750 gram. 
Heeft de structuur 
en de smaak van 
kip. In het engels 
heet ie dan ook chicken of the wood.  
Op aanraden van mijn paddenstoelenman heb ik 
hem eerst 24 uur gepekeld. Daar blijft ie sappi-
ger van. Ik heb er een risotto van gemaakt.  
Het was lekker, maar het is niet mijn favoriete 
paddenstoel. Daarvoor heeft ie te weinig een 
paddenstoelensmaak.  
Het duurt nog wel even voor de andere  
komen. En dan maar plukken. Hoop ik. 
 

 

PRUTJAAR 
 
Het is een beetje een prutjaar. De boekingen 
blijven achter. De adsl-server is overleden. 
Voor subsidie kwamen we niet in aanmerking. 
De wet op de groene diesel is veranderd, dus 
daar hebben we geen recht meer op. We zitten 
nog op een hoop geld te wachten van de opko-
per van het eucalyptushout. De auto van Wy-
nand was afgekeurd. Is inmiddels goedgekeurd 
maar nu is de vering kapot. De bus van Bas 
rijdt niet meer. De motor heeft het begeven. 
Pompen, afwasmachine, droogtrommel: alles 
gaat kapot. De starter van het dieselaggregaat 
was doorgebrand. De vlotter van de wc in een 
van de huizen bleef hangen. Dat hadden we te laat 
in de gaten en toen was het waterdepot leeg. De 
automatische bediening van het water doet het niet. 
Het meeste is inmiddels hersteld, maar nu is 
de printer ermee uitgescheden. Elke dag ge-
beurt er wel iets waar we niet op zitten te wach-
ten. Het houdt nog niet erg op. Goed voor je 
incasseringsvermogen, zullen we maar denken. 
 
De natuur laat het ook afweten. Het begon er 
al mee dat ik begin van het jaar amper een pad-
denstoel heb kunnen vinden. Waarschijnlijk 
was het eerst te droog en toen te nat.  
De olijven doen het slecht. De medronho doet 
het slecht. We hadden maar vijf abrikozen en 
zeven kersen.  

De wijndruiven leveren ook lang niet zoveel op 
als eerder. Schatting is 15 flessen wit en 100 
flessen rood. Is genoeg voor een jaar, dat wel. 
 
 
EINDE MUIS 
 
De aubergines en de paprika´s doen het wel 
goed. En de tomaten. Die zijn heerlijk. Vlezig 
en stevig. Mooi rood en rond. 
Dat vond de muis die we in de was- alias voor-
raadruimte hadden ook. Misschien was het wel 
een rat. Ik heb geen verstand van muisachtigen. 
Hij had harde, scherpe tanden, zeker weten.  
We hadden al het vermoeden dat er een muis 
zat, maar we hoopten dat ie gewoon weer naar 
buiten zou gaan.   
Schade: 2 matrassen, 2 koelboxen, de opberg-
ton voor het hondenvoer, 5 pakken melk, 3 
pakjes room, 3 pakjes tomatenpuree, 2 pak-
ken appelsap, aangevreten aardappels en zo 
goed als opgegeten tomaten. Toen vonden we 
het welletjes.  
Muizenklemmen werkten niet. Eucalyptusolie. 
Dat was de oplossing. Daar houden muizen 
niet van. Maar deze muis was duidelijk opge-
groeid in een omgeving met veel eucalyptus-
bomen, dus hij (zij, bleek later) vond het een 
vertrouwd geurtje. Hij sleepte de van olie 
doordrenkte eucalyptusblaadjes overal mee 
naartoe. Gif? Als het niet anders kan. Beetje 
tricky met de honden. 

 

www.jeeigenberg.nl 
www.montedocasarao.com 

 
info@montedocasarao.com 

 
www.youtube.com/watch?

v=4h82mYBohfc 
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Rara, wat is dit 
 

Een knappe kop die weet wat dit 
is. Gevonden op de bank buiten 

onder een kussen. Ik zou het zelf 
ook nooit geweten hebben, als ik 
er niet een beestje uit had zien 
kruipen. Een baby-gekko, nog 

geen 2 cm groot.  
Leuk zijn ze, gekko´s. Volwassen 
gekko´s worden wel 20 cm groot. 
Ze zitten buiten, maar ook binnen. 
In elk huis zit er wel een. Ze pra-
ten. Ze zijn onschuldig en nuttig. 

Echte muggenvangers. Die enkele 
mug die overblijft, meppen we wel 

gewoon dood. 

Ik in actie 
 
19 oktober: Concert 
International Choir of 
Aljezur, Escola Nova  
Bordeira 
 
8/9 november: Christmas 
Arts Fair, Arrifana 
 
13 december: Kerstcon-
cert International Choir of 
Aljezur, Igreja Nova  
Aljezur 


